
Orde van dienst voor zondag 15 maart 2026, De Open Hof Oud-Beijerland 
Vierde zondag in de Veertigdagentijd 

 

Voorganger: mw. Rianne Fortuin 
Muziek: Anton van Driel 
VOORBEREIDING 
 

Muzikaal fragment 
 

Woord van welkom door ouderling van dienst 
 

Aansteken tafelkaarsen en zingen kaarsenlied Zien is verstillen 1, 2 en 6 (melodie 263) 
1: Zien is verstillen, de ziel is die vindt, 

licht op het water, de wolk in de wind, 
boom op de rotsen, de druipende steen, 
bron op de weide, zien staart voor zich heen. 

 

2: Vloeit in mij over, van overvloed zien, 
vervuld volledig, voor licht dat ik dien, 
vat dat zich ledigt, wordt ziende gevuld, 
licht te bewaren, in nachtangst gehuld. 

 

6: Zieners zijn dromers, bij nacht en bij dag, 
heden verleden, van licht dromen mag, 
duizend gestalten, in kleuren van licht, 
breken in tranen, glimlach uw gezicht. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O: Laten wij bidden…door Jezus Christus, onze Heer  
G: AMEN 
 

Morgenlied (staande) 
Roep ons in het morgenlicht – ZZZ 595: 1, 2, 3 en 4 
1:  Roep ons in het morgenlicht, 

laat de dag beginnen: 
dat wij weer worden opgericht 
om kwetsbaar te beminnen. 

2:  Roep ons uit de donkere nacht, 
noem ons weer bij name: 
dat wij, als mensen naar uw hart, 
uw woorden gaan beamen. 

 

3:  Roep ons uit de slavernij, 
Waar in mensen sterven: 
dat wij behoren frank en vrij, 
uw goede land beërven. 

4:  Roep ons voor uw aangezicht 
om in hoop te leven: 
dat niet aan mensen tevergeefs 
uw adem zij gegeven. 

 

Groet 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer   (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie: 
Taizé lied 12 

 
Aandacht voor het kruis   
Taizé lied 12 



 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Kindermoment 
Aandacht voor het veertigdagenproject 
https://www.bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-2026-locatie-jeruzalem/#brieven 
Zingen projectlied Locatie Jeruzalem 
4.  Jezus is bang en Hij bidt heel alleen. 
Een engel van God geeft Hem kracht. 
Soldaten verschijnen met Judas voorop. 
Zijn kus verraadt Jezus die nacht. 
 Een leerling wil vechten – Jezus zegt: ’Stop’. 
 Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken Hem op. 

 
Refrein  
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
en volgen de weg zoals Jezus toen ging. 
Samen met Hem zijn wij onderweg, 
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

 

Aandacht voor de liturgische bloemschikking 
 

Schriftlezing uit het evangelie volgens Johannes (NBV21)  Johannes 9,1-14 
 

Zingen: Lied Wek mijn zachtheid weer NL 925 
1: Wek mijn zachtheid weer. 
 Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

 

Lezing: Johannes 9,15-34 
 

Zingen: Lied Wek mijn zachtheid weer NL 925 
 

Lezing: Johannes 9,35-41 
 

Zingen: Lied Wek mijn zachtheid weer NL 925 
 

Overdenking 
 

Zingen: Lied De toekomst is al gaande – NL 605: 1, 2, 3, 4 en 5 
1: De toekomst is al gaande, 

lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 

2: De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

 

3: De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 

4: De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

 

5: De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

In Memoriam: Johanna Bekker - van de Steenoven en Hans Maas  *We gaan staan 
Zingen: Lied 23b: 1 en 5 
1: De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

5: De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 

 

 

https://www.bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-2026-locatie-jeruzalem/#brieven


Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Mededelingen en collecte door de diaken 
1e Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied:  Leven is van zeven dagen – ZZZ 25: 1, 3, 4 en 5 
1:      Leven is van zeven dagen  

lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
op de weg die voor ons ligt. 

 

3:      Broeder Zon met al zijn stralen 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 

 

4:      Regenwater waterbronnen 
bron van  leven levensstroom, 
waarmee alles is begonnen, 
water voor een dorre boom, 
uitgelopen nieuw gevonden 
wast zij heel ons leven schoon. 

 

5:      Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 

 

Wegzending en zegen met gezongen Amen 
 

Het licht voor ons uit … 
 

Muziek 
 
 
 


